Protestantse Wijkgemeente

Emmais

Bodegraven

Orde van dienst 6 juli 2025
om 10.00 uur in de Ontmoetingskerk

3e zondag van de zomer
Liturgische kleur: wit

Organist: Marco Spits

Welkom: Erik Dijk

Lector: Lisanne Zwaneveld
Voorganger: ds. Annelene Metz

In deze dienst wordt Roos gedoopt,
dochter van Sjon en Janneke de Ridder-
Verhorst.

Er is oppas voor kinderen t/m 3 jaar.
Kinderen van 4 t/m 6 jaar kunnen tijdens
de verkondiging naar de oppas.

OM TE BEGINNEN
Welkom en mededelingen
Stil gebed (we gaan staan)

Zingen ‘Dank U voor deze nieuwe
morgen’
(Liedboek
218:1,2,3)

Bemoediging en groet

Zingen ‘Dank U voor deze nieuwe
morgen’
(Liedboek
218:4,5)

Gebed om ontferming
Loflied ‘Lof zij de Heer, de almachtige
koning der ere’
(Liedboek
868:1,2,3)
DOOP

Zingen ‘Verbonden met vader en moeder’
(Geroepen om te zingen 79)

Intussen wordt Roos de kerk
binnengedragen.

Verbonden met vader en moeder,
natuurlijk het meest met die twee,
maar ook met de andere mensen

vier jij hier dit feest met ons mee.

refrein

Je hebt al een naam,

maar je krijgt er één bij op dit feest
want jij wordt gedoopt in de naam
van de Vader, de Zoon en de Heilige
Geest.

Je bent al een tijdje bij de mensen,
je naam is bij ons al vertrouwd

en dus is het tijd om te vieren,
dat God die je kent van je houdt.
refrein

Je bent een begrip aan het worden,;
steeds meer mensen noemen je naam,;
ook God begint jouw naam te roepen
en dus zijn wij hier nu tezaam.

refrein

Nu mag je gaan leven met mensen
verbonden in liefde en trouw

omdat zij vandaag bij dit dopen
Gods Naam leggen naast die van jou.
refrein

Inleiding en presentatie
Doopgebed

Geloofsbelijdenis Liedboek 340b
(staande)

Doop

Overhandiging doopkaars door Judith
van Klink

Geloften
Verwelkoming (allen gaan staan)

v: Gemeente van Christus, nu Roos in
ons
midden is gedoopt, worden wij allen
opnieuw bepaald bij onze opdracht
om aan
de kinderen in ons midden door te
geven
waaruit wij leven. Beloven jullie de
vreugde en vragen van het geloof
met deze
ouders en hun kind te delen en mee
te werken aan de opbouw van een



levende gemeenschap waarin ook
kinderen zich thuis kunnen voelen?
a: JA, DAT BELOVEN WIJ

Zegenlied ‘Ga met God en Hij zal met je
zijn’
(Liedboek
416:1,2)

Muziek: ‘Hand tot hold’ (J.J. Heller)

Samenvatting van de liedtekst: Ik wens je
toe dat je je altijd verwonderd over het
leven, dat je de schoonheid van de wereld
blijft zien en dat je nooit je
nieuwsgierigheid verliest. Ik hoop dat je
altijd weet dat je geliefd bent, ongeacht
wat er gebeurt. Wat er ook op je pad
komt, ik zal er altijd voor je zijn om je

hand vast te houden en je te beschermen.

Zelfs als je ouder wordt en je eigen weg
gaat, blijf ik je steunen en liefhebben.

De kinderen die naar de oppas willen
kunnen de kerkzaal verlaten.

HET WOORD

Gebed

Bijbellezing Psalm 139:1-18, 23-24

Zingen ‘Heer, U doorgrondt en kent mij’
(Psalm 139b)

Verkondiging

Zingen ‘De Heer heeft mij gezien en
onverwacht’ (Gezang 487, Liedboek voor
de Kerken 1973)

1. De Heer heeft mij gezien en

onverwacht

ben ik opnieuw geboren en
getogen.

Hij heeft mijn licht ontstoken in de
nacht,

gaf mij een levend hart en nieuwe
ogen.

Zo komt Hij steeds met stille
overmacht

en zo neemt Hij voor lief mijn
onvermogen.

2. Hij doet met ons, Hij gaat ons in en

uit.

Heeft in zijn handen onze naam
geschreven.

De Heer wil ons bewonen als zijn
huis,

plant als een boom in ons zijn eigen
leven,

wil met ons spelen, neemt ons tot
Zijn bruid

en wat wij zijn, Hij heeft het ons
gegeven.

3. Gij geeft het uw beminden in de
slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste
dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk
gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de
bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen
hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

ONS ANTWOORD

Toelichting op de collecten
le collecte voor Local Care

2e collecte voor Emmats
Collectebusjes voor Young Africa

Geven kan via de QR-code, de Emmalis

app, pge.nu
of de collectezakjes bij de uitgang

Gebeden
Dankgebed, voorbede, stil gebed en ‘Onze
Vader’

Slotlied ‘k Stel mijn vertrouwen’
(Hemelhoog 338)

De kinderen kunnen opgehaald worden uit
de oppas.

‘k Stel mijn vertrouwen

op de Heer mijn God.

Want in zijn hand

ligt heel mijn levenslot.

Hem heb ik lief,

zijn vrede woont in mij.

‘k Zie naar Hem op en ‘k weet:
Hij is mij steeds nabij.



Zegen
besloten met

Er is gelegenheid om de doopouders te
feliciteren.

Van harte welkom in de
Ontmoetingsruimte voor koffie of thee.
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